
Orgelconcert op het historische Van Damorgel. 

Huizinge - Een van de mooie aspecten van de zomer zijn de orgelconcerten her en der. Een koele kerk, 

een mooi orgel met een authentieke klank, een organist die met een avontuurlijk programma komt 

waarnaar je kunt verlangen, gastvrije mensen die de schoonheid van de cultuur instandhouden. 

 

Al dit moois komt zondagavond 9 juli in de Johannes de Doperkerk te Huizinge samen alwaar om 19.30 

uur de vaste organist van die kerk, Kees Steketee, een orgelconcert op het historische Van Damorgel 

(1825) geeft. Hij heeft een boeiend programma samengesteld met enkele Schübler koralen van Bach, een 

paar Huizinger koralen van hemzelf, de beroemde Cantilena van Rheinberger en een spetterende Toccata 

van Dubois. Natuurlijk wordt er ook geïmproviseerd, een kunst die voornamelijk alleen nog door 

organisten en jazzmuzikanten wordt beoefend en die in de handen van Steketee zeer is toevertrouwd. 

Waar: Johannes de Doperkerk te Huizinge 

Wanneer: 9 juli 2017 

Toegang: De toegang is € 8,-. 

Bron: Henk Veldman (2 juli 2017)  Archief 

 


